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Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong 
bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 17/09/2024.

--------------------------------------------

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 28

Trong bài học hôm trước, Hòa Thượng đã đặt câu hỏi rằng hiện tại ngay trước mắt 
chúng ta có người nào không tham không? Người không tham thì không tranh giành 
với người. Người tranh giành với người khác, dù chỉ là một niệm vi tế trong nội tâm thì 
cho dù niệm Phật có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thể vãng sanh.

Hòa Thượng đặc biệt nhắc đến hạnh của Bồ Tát là luôn tư duy thiện, luôn có ý 
niệm thiện và hành động thiện. Chúng ta thì sao? Ý niệm, tư duy, việc làm đều bất thiện 
nên chiêu cảm thiên tai nhân họa. Có mấy người trên thế gian đề khởi được ý nghĩ sợ 
hãi rằng liệu việc làm của mình có tổn hại đến người khác không? Người mà làm bất 
cứ việc gì đều “vì người khác mà lo nghĩ” thì thế gian này sẽ không có thiên tai, không 
có động đất, sóng thần.

Người thế gian thậm chí chẳng cần quan sát việc làm tốt của những người khác là 
lợi ích cho ai? Có phải lợi ích cho tha nhân hay cho cộng đồng hay không? Họ sẵn sàng 
cản trở những việc làm tốt đẹp ấy, chỉ đến khi họ thấy chính mình có lợi từ việc làm 
này thì họ lại lân la đến gần. Thế gian là như vậy đấy cho nên nơi đây có đáng để lưu 
luyến hay không? Không đáng để lưu luyến. Tịnh Độ có câu: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu 
Cực Lạc”.

Do đó, người niệm Phật phải đặc biệt chú ý giữ gìn ba nghiệp “thân khẩu ý” luôn 
phải thiện. Vì không giữ gìn ba nghiệp nên có người niệm Phật mà chẳng có chút công 
lực gì, do đó, phiền não vẫn phiền não, khổ đau vẫn khổ đau. Thấy vậy, những người 
khác cho rằng họ đã thối tâm. Xét cho cùng, họ thậm chí chẳng có cái tâm để mà thối. 
Họ chỉ có tâm tham lam, tâm ham “danh vọng lợi dưỡng” chứ không hề có  tâm “vì 
chúng sanh phục vụ”. Cho nên nói thối tâm là cái tâm đã hư hỏng.

Hòa Thượng nói: “Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là chư thượng thiện nhân 
câu hội nhất xứ. Nếu chúng ta muốn về đây thì chúng ta phải đạt đến cái thiện tương 
thích với thế giới này. Nếu bạn không thiện thì đương nhiên bạn không thể vãng 
sanh. Bạn phải ghi nhớ rằng tâm thiện, tâm tịnh của bạn phải tương ưng với Thế 
giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn mới có thể vãng sanh”.

Điểm này rất quan trọng nhưng ít người để ý đến, họ chỉ quan tâm đến số lượng 
một ngày niệm bao nhiêu câu Phật hiệu và lễ bao nhiêu lễ Phật. Ngoài điều này ra, họ 
vẫn “tự tư tự lợi”, vẫn đang nỗ lực xây dựng bá đồ riêng cho mình. Ngày ngày họ niệm 
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Phật, nhắc mọi người phải xả bỏ thân tâm thế giới cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nhưng 
bản thân những trưởng tràng đó càng lúc càng giàu có và chèn ép người khác. Người 
niệm Phật mà còn như vậy thì người không niệm Phật sẽ ra sao?

Tu hành quan trọng nhất là hành vi và tư tưởng phải thiện, phải tương ưng với thế 
giới Tây Phương Cực Lạc. Phải dùng tư tưởng thiện, hành vi thiện để niệm Phật chứ 
không phải chạy theo số lượng. Tổ Sư Đại Đức từng nói: “Chí thành thì cảm thông”, 
trên thì thông đến chư Phật, dưới thì thông đến chúng sanh ở các tầng không gian khác 
nhau, thậm chí thông đến cả loài động vật.

Các loài động vật và các chúng sanh ở các tầng không gian khác nhau đều biết rõ 
và cảm nhận được tâm chân thành của chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng mình khởi tâm 
động niệm thì không ai biết! Người mượn hình tướng người niệm Phật để dụ dỗ rồi 
chèn ép, ức hiếp người khác cũng không thể che dấu được ai những hành vi này của họ.

Hòa Thượng từng nói Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh. Con người luôn 
quay về Giác mà không Mê, Chánh mà không Tà, Tịnh mà không Nhiễm. Như lời chỉ 
dạy của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chúng ta tự xét bản thân mình xem miệng nào 
niệm Phật, miệng nào nhai thịt chúng sanh; miệng nào niệm Phật, miệng nào nói những 
lời lừa gạt, ức hiếp chúng sanh; tâm nào là tâm niệm Phật, tâm nào đang lừa gạt chúng 
sanh, đang xây dựng bá đồ riêng để trục danh, trục lợi.

Hòa Thượng Tịnh Không chỉ dạy là tu hành cho dù có tốt đến mấy mà xen tạp 
danh lợi, tư lợi thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Đó cũng là lý do vì sao một số người 
học Phật cảm thấy không an lạc, luôn sợ mình bị thiệt, bị lỗ. Hiện tại, chúng ta dừng 
việc tổ chức Lễ Tri ân Cha Mẹ không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở Nghệ An và Gia Lai 
nhằm dồn kinh phí kết hợp với các ban ngành hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng sau bão 
lũ.

Động thái này có rất nhiều ý nghĩa. Một là giúp đỡ, cứu đói bà con lúc này là một 
việc làm cần thiết và vô cùng quan trọng. Hai là mang toàn bộ kinh phí dự kiến tổ chức 
Lễ tri ân đưa vào giúp đỡ bà con cho thấy chúng ta tổ chức Lễ tri ân không phải vì lợi 
ích cá nhân hay lợi ích nhóm. Nếu tổ chức được hay không tổ chức được Lễ tri ân thì 
đều rất tốt cho mọi người chứ không phải tốt cho chúng ta.

Việc tôi làm giáo dục, mở trường mầm non cũng bị mọi người hiểu nhầm. Họ đâu 
biết rằng các Thầy Cô cũng cần phải sống, trường thì phải trả tiền thuê nhà 90-120 
triệu/tháng, rồi tiền điện, tiền nước v..v. Tám đến 10 cô giáo chăm sóc 4 trẻ, rồi 6 trẻ, 
rồi khoảng chục trẻ mà vài năm liên tục như vậy thì cho dù có nhận tiền thì tiền thu vào 
cũng chẳng bù đắp đủ cho lượng tiền đã chi ra.

Có câu rằng “Oan ức không cần bày tỏ” cho nên việc chúng ta đang làm thì chúng 
ta nỗ lực tích cực mà làm bởi tất cả những công việc đó chẳng phải vì lợi ích chúng 
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sanh, chẳng phải vì hoằng dương Phật pháp, hoằng dương chuẩn mực Thánh Hiền mà 
chúng ta làm hay sao?

Có người nói với tôi rằng ban đầu thấy tôi đi làm giáo dục thì nghĩ tôi xen tạp 
nhưng quán chiếu một thời gian thì người đó cho rằng nếu không phát dương chuẩn 
mực Thánh Hiền thì con cháu mai sau sẽ ra sao, rồi một thời gian sau, họ không hiểu vì 
sao tôi lại phát triển các vườn rau khắp nơi để cúng dường. Tôi đã giải thích rằng xã hội 
ngày nay có mấy người niệm Phật và học chuẩn mực Thánh Hiền nên mình cứ tặng rau 
sạch đều đặn cho họ thì họ sẽ cảm động trước tấm lòng của người học Phật, học chuẩn 
mực Thánh Hiền mà cũng học tập theo. 

Đây chính là phương tiện khéo léo để dẫn khởi tâm thiện của con người. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Hòa Thượng. Nếu họ ăn rau của người niệm Phật, 
của người học chuẩn mực Thánh Hiền thì họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tấm lòng 
của người niệm Phật, giáo huấn của Phật và chuẩn mực của Thánh Hiền. Sau đợt bão 
Yagi là lũ lụt khiến đất thổ canh ngập úng nên lúc này, chúng ta tặng rau sạch từ những 
vườn thủy canh cho họ, họ càng thấy có giá trị.

Mọi người nghĩ rằng tôi đang làm những việc xen tạp nhưng mấy chục năm qua 
tôi chỉ nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ một câu “A Di Đà Phật” để niệm. 
Trong suốt 2000 giờ học pháp của Hòa Thượng trực tuyến với đại chúng, tôi chưa bao 
giờ trễ một phút. Xung quanh nhà tôi chỗ nào cũng là tiếng niệm Phật và các bài pháp 
của Hòa Thượng. Đối nhân xử thế thì “Việc tốt cần làm nên làm” tức là những việc chân 
thật lợi ích chúng sanh thì tôi nỗ lực làm. Làm xong thì không để trong tâm.

Câu hỏi đầu tiên trong buổi học hôm nay, có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Bà của 
con năm nay hơn 90 tuổi rồi, niệm Phật hơn 30 năm, mắt Bà đã mù hơn 2 năm nhưng 
gần đây Bà lại thấy nhiều hiện tượng kỳ kỳ quái quái. Con xin hỏi đây là việc gì ạ?”

Tôi nhớ lại lúc bố vợ tôi sắp lâm chung, ông cũng thấy nhiều hiện tượng lạ như 
người đứng rất đông ở ngoài cửa bảo ông đi theo. Ông ăn chay trường, một ngày 3,4 
thời tụng Kinh niệm Phật. Tôi khuyên ông: “Ba đừng nghe người ta, Ba chỉ niệm Phật 
thôi, lúc nào Phật đến thì Ba đi theo.” Gia đình để chiếc máy giảng Kinh Địa Tạng ở 
ngoài cửa và đầu giường của ông thì để máy niệm Phật. Sau đó thì ông không còn nói 
về những hiện tượng lạ nữa.

Hòa Thượng trả lời câu hỏi này như sau: “Việc này phải đặc biệt lưu ý! Nếu các 
hiện tượng không tương ưng với trên Kinh đã nói thì đây là nghiệp chướng hiện tiền. 
Oán thân trái chủ đã đến chướng ngại bạn tu hành. Nếu hiện tượng mà bạn nhìn 
thấy tương ưng với trên Kinh thì đây là hiện tượng tốt. Ví dụ bạn nhìn thấy Phật A 
Di Đà, Bồ Tát Quán Âm, hoặc là thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cảnh 
giới tốt. 
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“Tóm lại mà nói, khuyên bạn hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật là chánh 
niệm, bất luận là cảnh giới gì hiện tiền cũng không nên chú ý và không nên nói với 
người khác. Thấy như không thấy thì cảnh giới này không chướng ngại. Nếu dính 
mắc, ghi nhớ cảnh giới này hoặc đem việc đó nói cho người khác thì đây trở thành 
chướng ngại rồi! Bà của bạn niệm Phật đã nhiều năm như vậy rồi thì phải hỗ trợ Bà 
chuyên tâm niệm Phật để Bà có thể vãng sanh.”

Những hiện tượng kỳ quái như vậy thì những người già trong gia đình chúng ta 
khi gần đến lúc lâm chung thường gặp phải. Tốt nhất là nhắc nhở người đó phải giữ 
chánh niệm. Niệm Phật là giữ chánh niệm. Chúng ta có thể hỗ trợ cho họ bằng cách 
phóng sanh, phát cơm, phát thuốc tại bệnh viện hay làm mọi việc phước lành và phát 
tâm tụng 10-20 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho những oan gia trái chủ của họ. Chúng 
ta không nên sợ hãi vì những hiện tượng này rất dễ hóa giải. Chúng ta đặc biệt không 
nghe theo người khác sai sử cúng bái, sát sanh hại vật.

Câu hỏi thứ hai: “Kính bạch Hòa Thượng, trong nhà con có rất nhiều người là đệ 
tử Phật. Cha Mẹ con cũng biết đến Phật pháp từ nhiều năm trước nhưng nhận thức đối 
với Phật pháp vẫn chưa đủ sâu. Mẹ con bị bệnh cấp tính nên đã qua đời, Cha con bị 
bệnh ngơ ngẩn. Rất tiếc là Cha Mẹ con chưa quy y Tam Bảo. Bây giờ chúng con và 
người nhà ngoài việc lo thuốc thang cho Cha, cho Cha nghe tiếng niệm Phật, thay Cha 
trước Phật cầu xin sám hối ra, chúng con có cần giúp Cha thọ Tam quy Ngũ giới không 
ạ? Việc này nếu làm có giúp gì cho Cha hay không ạ?”

Hòa Thượng trả lời: “Làm như vậy rất tốt. Bạn giúp Cha mình thọ Tam Quy Y 
thì đây là phần tâm hiếu của bạn. Bạn có thể mở đĩa giảng về Tam Quy Y thường 
xuyên cho ông nghe để ông sáng tỏ hơn về việc này.”

Câu hỏi thứ ba: “Pháp môn Tịnh Độ có phải là thân trung ấm thành Phật không 
ạ?” Hòa Thượng trả lời: “Việc này cần phải hiểu cho rõ thế nào là thân trung ấm? 
Người sau khi dứt hơi thở rồi mà vẫn chưa đi đầu thai được thì đó chính là thân 
trung ấm. Trên Kinh Phật đã nói có ba loại người không có thân trung ấm.

“Người thứ nhất là người niệm Phật vãng sanh. Người thứ hai là người có 
phước báu rất lớn nên khi vừa rời khỏi thân tứ đại thì thiên nhân liền xuống tiếp 
nhận. Họ liền sanh về cõi trời nên họ không có thân trung ấm. Hạng người thứ ba 
là người tạo tội nghiệp cực trọng. Khi họ vừa chết là đi thẳng ngay vào địa ngục, cho 
nên họ không có thân trung ấm.

“Ngoài ba loại người này ra thì đều có thân trung ấm. Trên Kinh Địa Tạng nói 
rằng thông thường thân trung ấm phải trải qua 7 lần 7 là 49 ngày mới đi đầu thai, 
lúc này thân trung ấm sẽ không còn nữa.”

Khi hành giả niệm Phật đủ tiêu chuẩn vãng sanh thì vừa rời thân xác là họ được 
Phật rước về Tây Phương Cực Lạc ngay, không có thời gian thọ sanh. Đối với người 
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nhiều phước báu, có câu chuyện của một vị học trò từng nói với tôi rằng khi Cha cô ấy 
bị bệnh, ông ở trong phòng cấp cứu có máy lạnh, rất kín. Đến lúc ông sắp mất thì cô ấy 
nghe thấy tiếng trống như tiếng múa lân rất rộn ràng, vang rền trong một thời gian rất 
lâu, sau đó thì Cha cô qua đời. Cha cô là người lương thiện, cả đời ông gần như không 
làm mất lòng ai. Ông sống rất tốt và luôn tích cực làm nhiều việc tưởng chừng không 
ai có thể làm được để giúp ích cho người. Cho nên đây chính là nhạc trời, ông đã được 
thiên nhân rước.

 Đối với Cha Mẹ chúng ta, chúng ta tạo điều kiện cho Cha Mẹ tiếp cận được Phật 
pháp và các việc thiện lành để Cha Mẹ khởi được tâm thiện, tâm yêu thương. Đây là 
một phần tâm hiếu của chính mình. Tuy nhiên để làm được việc này thì phải khéo léo, 
tránh việc áp đặt Cha Mẹ, bắt buộc Cha Mẹ phải theo ý chúng ta. Chúng ta phải làm sao 
để Cha Mẹ và người thân tiếp cận Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền một cách vui 
vẻ.

Phật từng chỉ dạy chúng ta rằng mỗi người đến thế gian không thể tránh khỏi bát 
khổ: “Sanh Lão Bệnh Tử khổ; Ái biệt ly khổ; Cầu bất đắc khổ; Oán tắng hội khổ; Ngũ 
ấm xí thạnh khổ”. Chúng ta phải biết cách tiếp nhận, biết cách đối diện với bát khổ bởi 
chắc chắn những nỗi khổ đó sẽ phải đến với chúng ta. Có thể chúng ta sẽ phải đưa tiễn 
người thân hoặc người thân đưa tiễn chúng ta./.

****************************

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu 
sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu 

học tập mang lại lợi ích cho mọi người!


